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Voormalig zwembad
De invulling van het voormalige 
zwembad begint al vorm te krijgen. 
Er zijn prachtige bloemen gezaaid 
en de paden liggen er. 

Er zijn ook vergevorderde plannen 
voor een kunstwerk en een 
informatiebord. Deze herfst wordt 
daar verder uitvoering aan gegeven, 
maar ook nu is het zeker de moeite 
waard om er even te stoppen en 
rond te lopen!

Tekst en foto’s: Margriet Hidding 
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Iedere dinsdagmiddag op de markt in Ten Boer
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Van de Voorzitter
Ik hoop dat iedereen een fijne 
vakantie heeft gehad, ondanks het 
wat variabele weer. En dat iedereen 
weer veilig thuis is gekomen. Het 
is weer even nadenken wat er ook 
alweer speelde voor de vakantie.

Ten eerste was er de opening 
van de tijdelijke woningen door 
wethouder Inge Jongman. Er was 
een leuke opkomst en we konden 
een broodje eten en een aantal 
huizen bezichtigen. Er waren wat 
bezwaren dat het midden op de 
dag plaatsvond en niet iedereen 
daarom aanwezig kon zijn. Daarom 
zal er later in het jaar op een ander 
tijdstip nog een gelegenheid zijn 
om de woningen te bezichtigen.

Wat wel een domper was, die 
niet snel daarna kwam, was dat 
voor een groot aantal bewoners 
de NCG een bericht rondstuurde 
dat hun woning niet dit jaar 
meer aan de beurt komt en dus 
weer een verdere vertraging in 
de versterking van deze huizen. 
Het enige positieve hieraan was 
dat er tenminste duidelijk werd 
gecommuniceerd wie wel en wie 
niet aan de beurt zou komen dit 
jaar. De reden die de NCG opgaf 
was het personeelstekort bij de 
NCG. Dat er een groot verloop is 
van personeel bij de NCG zien we 
ook aan de voortdurend wisselende 
coördinatoren van de NCG voor 
ons dorp. Dat leidt niet echt tot 
veel krachtdadigheid in maatregelen 

om de overlast van de versterking 
tegen te gaan.

We hebben weer de kermis in 
het dorp gehad en het was even 
heel spannend voor de VVV of er 
wel weer een zweefmolen bij de 
kermis zou zijn, maar vlak voor het 
weekend is het toch gelukt. Het 
was weer een gezellig weekend en 
de zeskamp was weer ouderwets 
gezellig. De brunch op zondag had 
een ook grote opkomst. Het was 
jammer dat het café nog niet open 
kon zijn, maar hopelijk kunnen 
de nieuwe eigenaren Freddie en 
Afra volgend jaar weer het café 
weer volop laten meedraaien. 
Complimenten voor de VVV voor de 
prima organisatie met ook een mooi 
programmaboekje!

Een ander mooie gebeurtenis 
was de première van de film 
over Woltersum. De zaal zat 
helemaal vol en iedereen was 
het erover eens dat het een hele 
mooie film was geworden en dat 
het ondanks de moeilijkheden 
rondom de versterking en de 
schadeafhandeling toch een hele 
positieve film is geworden die goed 
laat zien waarom het zo fijn is om 
in Woltersum te wonen. Voor wie 
hem nog niet gezien heeft, hier is 
de link voor de film: https://vimeo.
com/829864360. Ook hier grote 
complimenten voor de makers.

Nu we het toch hebben over goede 

publiciteit voor het Dorp. Sasja 
Wolters is met haar twee zonen 
in een mooie ballonvaart te zien 
in “Even tot hier” als goedmaker 
voor de ellende tijdens de laatste 
wedstrijd van FC Groningen die 
werd stopgezet vanwege de rotzooi 
die op het veld gegooid werd. En zij 
is ook nog te horen in een radio-
interview op NPO1 over wat we 
met de nieuwe compensatiegelden 
moeten doen die zijn toegezegd 
door het kabinet. Goede PR voor 
Woltersum, Sasja!

Tenslotte hebben we ook nog het 
eerste Repair café gehad. Het was 
een groot succes. We hebben veel 
weer kunnen repareren van een 
oude VHS-recorder tot aan een 
slecht lopende rollator. Ook was er 
veel belangstelling voor de kleding 
reparatie. Vanwege dit succes komt 
er weer een nieuw Repair café in 
oktober. We zullen wel wat gaan 
rekenen voor de materiaalkosten 
en grote kledingreparaties zal Pien 
later in haar atelier doen tegen haar 
normale tarieven. Genoeg te doen 
weer en we gaan er weer tegenaan.

Nico Bos

Het was een dubbeltje op zijn kant: 
vlak voor de kermis kreeg de VvV 
Woltersum te horen, dat er geen 
zweefmolen kon komen. Ondanks 
eerdere afspraken, een onver-
wachte tegenvaller. Maar kermis 
zonder zweefmolen in ons dorp? 
Dat mocht niet gebeuren. Dus werd 
alles op alles gezet, en met geza-
menlijke inspanning lukte het de 
vereniging om er op de valreep toch 
nog een regelen. Ongetwijfeld tot 
opluchting van Betsy Klootsma, die, 
ondanks haar leeftijd, altijd al een 
fervent ‘zweefster’ is. 

Dank aan de Vereniging voor 
Volksvermaken, want een kermis 
zonder zweef in ons dorp is als een 
vis zonder fiets!

Jos

Kermis 2023: komt de zweef?

Betsy zweeft (foto: Tjakelien van Dijk)
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Het zag er zo mooi uit. Het klonk 
ook veelbelovend. Eén grote samen-
hangende operatie. Er was geld, van 
het rijk. Schadeherstel én dorpsver-
nieuwing, in de planning op elkaar 
afgestemd. En de dorpsbewoners 
mochten zeggen wat ze graag gere-
aliseerd zouden willen zien…
Diane Groeneweg (mede namens 
Karin Tersmette, gebiedsregisseur 
Woltersum) gaf een puntige sa-
menvatting van de doelen die de 
gemeente zich voor Woltersum 
gesteld heeft:
o Versterking school, of nieuwbouw 
   + herbestemming oude school (in 
   afwachting van haalbaarheidson-
   derzoek)
o Kleine uitbreiding woningvoorraad
o Energieneutraal Woltersum
o Versterken groenstructuur in en 
   rondom het dorp in combinatie 
   met mogelijkheden tot bewegen,    
   recreatie en klimaatadaptatie.
o Aanpak overlast zwaar verkeer in
   dorpskern
o Kwaliteitsverbetering openbare      
   ruimte: ruimte maken voor spelen, 
   ontmoeting, innovatieve parkeer    

   oplossingen en vergroening.
o Ontmoetingsplek voor de jeugd
o Behoud en versterking van voor-
   zieningen en activiteiten in het 
   dorp

Niets mis met deze lijst en er is ook 
al een en ander gedaan. Een 
waterinlaat voor Het Diepje is 
geplaatst. Een lang gekoesterde 
wens van ons dorp. De WEC kreeg 
de mogelijkheid om te werken aan 
het energie-neutraal maken van 
Woltersum. Mede hierdoor kon de 
windmolen bij de familie Lalkens 
geplaatst worden, kan er gewerkt 
worden aan het zonnepark-plan, én 
kunnen mensen, die in de verster-
kingsoperatie zitten, advies over de 
energiehuishouding van hun woning 
krijgen. Ook is er een wandelpad 
rond het sportveld gerealiseerd. En 
vrachtauto’s mogen niet meer over 
de Witte Brug…

Er blijven echter wel nog een paar 
grote uitdagingen liggen. Om maar 
niet te zeggen, het grootste deel van 
het lijstje. Nu is het niet zo, dat ik 

Hallo Woltersum,
me niet realiseer dat dit een strope-
rig traject is. De gemeente moet 
met verschillende partners afspra-
ken zien te maken. Om er een paar 
te noemen: Nationaal Coördinator 
Groningen, Instituut Mijnbouwscha-
de Groningen, Wierden & Borgen. 
Niet de makkelijkste clubs om mee 
samen te werken.

Wat me in dit hele verhaal het 
meeste tegenvalt, is de manier 
waarop de gemeente met dit alles 
omgaat. In de communicatie krijgen 
we Hoera-verhalen voorgeschoteld. 
Maar over zaken die nog niet zijn 
afgerond, horen we weinig tot niets. 
Dat versterkt het beeld van een 
gemeente die alles zelf wil bepalen, 
met een eigen plan. En dus conces-
sies doet, die niet met het dorp zijn 
doorgenomen. Daar gaat het bij mij 
steken. De gemeente heeft welis-
waar de verantwoordelijkheid om 
dit alles rond te breien, maar wel 
námens Woltersum. En Woltersum, 
dat zijn wij…

Jos Vermeulen

Nu nog iets leuks over het uitje dat 
we als bestuur Dorpsbelangen had-
den eind juni. We hadden bedacht 
dat we met de boot van Gert een 
leuke rondvaart zou maken in de 
Stad en daarna wat eten en weer 
terugvaren als afscheid van Jeroen. 
Het was prima weer en we gingen 
onder heel lage bruggen door de 
hele stad wat soms wel spannend 
was als er net (niet) op tijd gebukt 
werd.  We hadden bier en noot-
jes mee en genoten van de leuke 
rondvaart. We kwamen tenslotte bij 
een heel lage brug bij het Reitdiep 
haventje die automatisch open-
ging. Nadat Gert de boot pal voor 
het restaurant had geparkeerd op 
een plek die eigenlijk daar niet heel 
geschikt voor was, hebben we (na-
tuurlijk voor eigen kosten) heerlijk 
gegeten bij het ‘All You Can Eat’ 
restaurant aldaar. 

Uitje van bestuur Dorpsbelangen
We gingen op weg weer terug naar 
huis, maar de brug ging niet weer 
automatisch open, wat we ook pro-
beerden. We belden naar de dienst, 
dat hielp ook niet. En toen zagen we 
pas het bordje dat de brug niet meer 
openging na 19 uur. We probeerden 
er nog onder door te komen maar 
zelfs plat op de buik bleef het stuur 
toch hangen tegen de brug. Wat 
nu? Door de consternatie waren er 
ook mensen die aan het haventje 
wonen komen kijken en de bewo-
ners van het mooie hoge torentje 
daar probeerden ons te helpen met 
aanwijzingen, maar ook daarmee 
lukte het niet. Gelukkig hadden deze 
bewoners ook een eigen steiger en 
waren zij zo vriendelijk dat Gert zijn 
boot daar mocht aanleggen voor 
de nacht. Maar hoe komen we dan 
weer thuis? Na wat heen en weer 
gepraat, besloten we toch te gaan 

voor de meest economische oplos-
sing en met de bus eerst naar het 
station en dan weer met lijn 6 naar 
de Praxis waar we de boot te water 
hadden gelaten en onze auto’s en 
fietsen stonden. Omdat het al ’s 
avonds laat was, gingen er bijna 
geen bussen meer vanaf het Reit-
diep-P&R en hebben we onder de 
route begeleiding van Jeroen hele-
maal naar Vinkhuizen gelopen naar 
de bushalte. Zitten we eindelijk in de 
bus (wat voor een aantal de eerste 
keer is in lange tijden) en zien we op 
de app dat we net lijn 6 gaan missen 
op het station. Jeroen stapt daarom 
naar de chauffeur en krijgt het voor 
elkaar dat bus 6 op ons blijft wach-
ten op het Hereplein en we direct 
konden overstappen. Prima gedaan, 
Jeroen! Na al deze omzwervingen 
komen we heel laat aan bij de Praxis 
en konden we lachend afscheid ne-
men van elkaar. Gert is de volgende 
ochtend weer heel erg vroeg terug-
gegaan naar het Reitdiep en moest 
toen nog wachten tot half tien voor 
de brug weer automatisch openging 
en hij eindelijk weer terug kon varen 
naar de Praxis.

Gert, heel erg bedankt voor de 
rondvaart en alles wat je daarvoor 
nog extra moest doen en het was 
een gedenkwaardig afscheid van Je-
roen als penningmeester van Dorps-
belangen Woltersum.

Nico Bos
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Betsy Klootsema schoot mij aan 
toen ik langs Kerkpad 11 wandelde, 
omdat ze een verhaal had dat ze 
graag wilde delen in de Tilproat.

Onlangs had ze bezoek gehad van 
een vriendin uit Emden, waarvan de 
vriendschap 70 jaar geleden in 
Woltersum is begonnen. Het 
bijzondere verhaal start in 1950 
wanneer de voetclub uit Woltersum 
bezoek krijgt van een voetbalclub 
uit Emden. De voetballers worden 
ondergebracht bij gezinnen in 
Woltersum. Kort daarna wordt een 
tegenbezoek afgelegd. Met een 
boot wordt via het Eemskanaal naar 
Emden gevaren en weer terug. Er 
wordt gevoetbald, maar er ontstaan 
ook vriendschappen. Betsy en 
haar vriend Klaas komen terecht 

Een vriendschap van 70 jaar

Voetbalclubs Woltersum en Emden 1954

Helga en Betsy met Gertrud bij het 
sportveld

in het gezin van Johan en Helga 
Rehling. Als na enkele jaren de 
voetbaluitwisseling stopt, blijft de 
vriendschap bestaan. Ze bezoeken 
elkaar over en weer, Johan en Helga 
vaak met hun dochtertje Gertrud. 
Zelfs na het overlijden van Klaas, 
Johan en Helga blijft het contact. 
Onlangs is Gertrud weer op bezoek 
geweest bij Betsy. Het is mooi om te 
zien hoe het contact is gebleven.

Op de foto’s ziet u Betsy, Helga en 
Gertrud in de tijd van een bezoek 
aan Woltersum en de voetballers 
van Woltersum en Emden in 
1954. Misschien herkent u nog 
familieleden. Dank aan Betsy voor 
deze mooie herinnering!

Door: Margriet Hidding
Foto’s: Betsy Klootsema

De Bongerd
Het is alweer enige tijd geleden dat 
we onze laatste algemene vergade-
ring hebben gehouden. Wij hebben 
al diverse malen geprobeerd om het 
bestuur uit te breiden en dat is de 
afgelopen jaarvergadering gelukt. 

Jan Dijkema en Adem Seçer zijn in 
het bestuur gekozen. Hier zijn we 
heel blij mee. Helaas heeft geen 
beide de ambitie om de functie van 
secretaris over te nemen, zodat wij 
nu nog steeds dringend op zoek zijn 

naar een secretaris. Tot nu toe delen 
Klaske en ik de functie maar in de 
praktijk blijkt dit lastig te zijn. Voor-
al tijdens de jaarvergadering. Dan 
zitten we steeds beide aantekenin-
gen te maken. Op zich is het niet zo 
veel werk en wij vergaderen ook niet 
maandelijks. Alleen als het nodig is 
komen we bij elkaar om de lopende 
zaken te bespreken. 

Denk je dit is wel iets voor mij of je 
hebt nog vragen, neem dan contact 

op met Klaske 06 225 805 87 of 
met Sien 06 508 79 234.

Namens het bestuur

Sien Steenhuis.

Toneelvereniging “Old Egypte”
De laatste jaren bent u van ons 
gewend dat de toneeluitvoeringen 
plaats vinden op de eerste 2 week-
enden van februari. Dat lukt dit jaar 

niet. Het komt de spelers beter uit 
dat wij onze uitvoeringen houden in 
januari. 

Noteer alvast de datums: 

Zaterdag 13 januari 2024  
Zaterdag 20 januari 2024
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Wilt u adverteren of wilt u uw 

advertentie aanpassen?

 Neem dan contact op met de 

redactie!

tilproat@gmail.com
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Nieuw in Woltersum,
Op bezoek bij Sagar Gelders en 
Paula van Gennep

Aan de Bijbelgang 12 wonen sinds 
april 2022 Sagar Gelders (28) en 
Paula van Gennep (27). Ze zouden 
al eerder worden geïnterviewd, 
maar wilden graag wachten tot 
hun dochter was geboren. Dat is 
gebeurd op 5 juni 2023, alles is 
goed gegaan en daarom kunnen we 
nu ook Elena aan u voorstellen, de 
jongste inwoner van Woltersum!

Sagar komt uit Ten Boer en Paula 
oorspronkelijk uit Utrecht, maar 
heeft ook lang in Ten Boer ge-
woond. Samen woonden ze in Ten 
Post, maar dat beviel niet goed en 
daarom zijn ze gaan zoeken naar 
een andere huurwoning. De wacht-
lijsten daarvoor zijn lang, maar 
toen dit huis vrijkwam, bleken veel 
anderen af te haken omdat het te 
ver van Groningen zou zijn. Sagar 
en Paula wisten dat Groningen ook 
vanuit Woltersum prima bereikbaar 
is en zijn heel blij met hun nieuwe 
plek. Ze hebben veel gedaan om het 
huis naar hun zin te maken, hebben 
plannen voor de tuin en genieten 
verder van de rust. Elena is een 
rustig, vrolijk meisje en hoewel het 
wennen is om opeens de zorg van 
een baby te hebben, genieten ze 
erg van haar.

De Vier Keien

Sagar werkt in de tuinhouthandel 
De Vier Keien in Zuidbroek. Hij 
werkt er sinds kort en het bevalt 
hem prima. Hij is allround me-
dewerker, zorgt voor inkoop en 

verkoop en bezorgt materiaal. Na 
zijn schoolperiode is hij begonnen 
bij een bouwmarkt en heeft daar-
na diverse verkoopfuncties gehad, 
o.a. bij de verkoop van badkamers 
en fietsen. Hij merkte dat de snelle 
verkoop hem niet zo goed beviel. 
Hij houdt van contact met klanten, 
maar dan wel voor de lange termijn. 
Hij is daarom blij dat hij dat zich 
daar in zijn huidige baan beter op 
kan richten.

Ballorig

Paula werkt bij Ballorig, dicht bij 
Kardinge. Ook zij heeft een all-
round functie. Ze werkt bij de kas-
sa, in de keuken, maakt schoon en 
organiseert kinderdisco’s. Ze geniet 
van het werken met kinderen. Wel 
veel lawaai natuurlijk, maar daar 
sluit je je vanzelf voor af, zodat het 
werken daar vooral heel leuk is.

Voetballen en Pokémon Go.

Sagar heeft als hobby voetballen, 
hij is trainer geweest bij Omlan-
dia en sport veel. Paula houdt van 
dieren, ze hebben vijf katten, en ze 
wandelt graag in de natuur. 

Samen hebben ze een speciale 
hobby: Pokémon Go. Voor wie niet 
weet wat dat is: Pokémons zijn 
fictieve wezentjes, die gevangen en 
getraind worden door hun eigena-
ren (Trainers) en die er games mee 
kunnen spelen. Jarenlang waren ze 
voor de televisie en werd het spel 

gespeeld via gewone speelkaarten, 
maar sinds een paar jaar bestaat 
Pokémon Go, een computerspel 
dat je op je telefoon kunt spelen en 
waarmee je Pokémons kunt vangen 
die in de echte wereld bestaan. Het 
komt erop neer dat er volgens het 
spel zomaar een Pokémon bij u in 
de tuin kan zitten. Een Trainer kan 
met zijn telefoon op zoek gaan, die 
op de Pokémon richten en bepaalde 
acties uitvoeren, zodat hij de Poké-
mon gevangen heeft. 

Dat levert verwarrende situaties op. 
Sagar is er al een keer op aange-
sproken dat hij iemands huis op 
de foto zou zetten, maar dat was 
dus zeker niet het geval. Mocht u 
ze in de komende tijd tegenkomen 
met hun telefoons gericht op uw 
tuin, wees dan niet bezorgd, er zat 
alleen maar een Pokémon!

Door: Margriet Hidding
Foto’s: Sagar Gelders en Paula van 

Gennep

Elena

Sagar en Paula
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Natuur achter het sportveld
Herinnert u zich storm Poly 
nog die op 5 juli over ons land 
raasde? Zelfs een 35 jaar 
oude es achter het sportveld 
overleefde het niet. En 
intussen is de natuur alweer 
begonnen met opruimen. Mooie 
paddenstoeltjes met prachtige 
namen als plooirokje en 
franjehoed doen het werk!

Tekst en foto’s:  Margriet Hidding

Franjehoed
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Hallo dorpsgenoten,
Hierbij een kleine update van 
de familie v/d Zande (boerderij 
Eemskanaal NZ 11).

Terwijl we dit schrijven (Juli ’23) is 
het alweer ruim een jaar geleden 
dat de voorgevel van onze oude 
Groninger schuur eruit gevallen is.
Dat gaf veel schrik, ook al 
hadden we daar al veel jaren voor 
gewaarschuwd (bij de mensen 
die beslissingen nemen over 
‘aardgaswinningsgevolgen’).
Het gaf ook veel opluchting, omdat 
er geen ongelukken mee gebeurd 
zijn…, niet met mensen maar ook 
niet met dieren.
Daar zijn we nog steeds heel 
dankbaar voor.
Het gaf ook veel publiciteit…, met 
spectaculaire foto’s ;-)

De schuur is snel weer, tijdelijk, 
dichtgemaakt…dat verliep echt 
super. Maar dat gaf nog geen 
permanente oplossing, dat verliep 
wat stroperiger.

Nu lijkt het er ondertussen op dat 
we toch echt verder komen en 
‘binnenkort’ bezig kunnen gaan met 
de uitvoering van diverse plannen.
We hebben gekozen voor sloop/
nieuwbouw van de Groninger 
schuur, en niet voor versterking…
dat leek ons in dit geval wel 
verstandiger.

De nieuwe ‘loods’ zal kleiner zal 
worden, en ook lager.
Dit heeft, helaas, als nadeel dat 
onze voersilo’s die wij inpandig 
daar hadden staan, in het nieuwe 
gedeelte niet meer passen en 
daarom buiten komen te staan, in 
het zicht…en da’s wel jammer.

Omdat de nieuwe loods kleiner 
wordt dan wat we hadden en we 
ook met steeds strengere regels 

voor onze bio-opfokhennen te 
maken hebben, zijn we al een hele 
poos bezig met kijken of we een 
nieuwe kippenschuur erbij kunnen 
bouwen.

Het valt namelijk nog niet altijd mee 
om aan alle eisen te voldoen die er 
tegenwoordig zijn en ook steeds 
veranderen en strenger worden 
(bijv. over de inrichting van de 
schuur en de ruimte voor de dieren, 
binnen en buiten).

We hadden plannen gemaakt om 
een nieuwe schuur te plaatsen 
tussen onze boerderij en het 
Eemskanaal, zodat er veel ruimte 
voor de dieren was om naar buiten 
te kunnen.

Zelf waren we echt niet blij met die 
plek, maar voor de uitloop van de 
dieren leek ons dat de beste optie.
Nu hebben we, na veel tijd en alles 
overziende, om diverse redenen, 
daar toch maar niet voor gekozen.
Het lijkt ons nu beter om de nieuwe 
stal te zetten naast de bestaande 
stallen, dus tussen de achterste stal 
en de windmolens (daar hebben 
we tenslotte al jaren de vergunning 
voor klaarliggen).

We zijn nu bezig met alle 
voorbereidingen, tekeningen, 
vergunningen en aanvragen…voor 
de oude Groningse schuur, voor de 
nieuwe (bio-opfok-)kippenschuur 
en ook voor ons woonhuis, wat 
versterkt moet worden.

Hoe lang het allemaal nog gaat 
duren? Geen idee.
Ambtelijke molens draaien tenslotte 
langzaam.
En het ene zal vast sneller gaan dan 
het andere…  Maar druk zal het de 
komende tijd in ieder geval wel zijn!

We wensen iedereen die, ook, 
te maken heeft met versterking, 
verbouwing, nieuwbouw en/of 
verhuizing heel veel sterkte en 
moed toe… Het is niet altijd even 
makkelijk ;-)
Laten we maar proberen te 
genieten van alle mooie dingen die 
er ook zijn!

Een vriendelijke groet van 
de familie van der Zande. 

(zande175@planet.nl)

En… ja, ook voor ‘onze’ kerkuilen 
willen we een nieuw woon- en 
broedplekje bouwen!
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EEN VERGETEN WOLTERSUMMER
Dit artikel werd geschreven 
door Emiel Hakkenes. Het werd 
gepubliceerd in Trouw op 23 
juni 2023. We mogen dit verhaal 
met toestemming van de krant 
met jullie delen. Helaas mogen 
we de bijbehorende foto’s niet 
gebruiken. Met dank aan Addie 
Dost, die ons op dit verhaal 
opmerkzaam maakte.

Het Vergeten Leven Van Oom 
Auke Sybenga, De Verzetsstrijder 
Die 80 Jaar Na Zijn Dood Is 
Onderscheiden.

Wat begon met een uniformjasje op 
Marktplaats mondde deze week uit 
in de postume toekenning van het 
Mobilisatie-Oorlogskruis. Tachtig 
jaar na zijn dood wordt oud-militair 
en verzetsstrijder Auke Sybenga 
eindelijk geëerd.

’t Harde, 22 juni 2023
In de negentiende-eeuwse 
onderofficierskantine op de 
Legerplaats bij Oldebroek neemt 
kolonel Michel Roelen plaats 
achter het spreekgestoelte. 
Deze donderdagochtend reikt hij 
postuum de veteranenspeld en het 
Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan 
drie oud-artilleristen. Deze mannen, 
zegt Roelen, hebben zich bij leven 
ingezet voor de vrede en veiligheid 
in ons land, “in een tijd dat dit hard 
nodig was”.

Gieten, 10 januari 2022
In de mailbox van Dick Sybenga 
(69) uit het Drentse Gieten 
verschijnt een bericht van een hem 
onbekende man. Hij stelt zich voor 
als Bert-Jan Dierink, verzamelaar 
van Nederlandse militaria uit de 
tijd van de mobilisatie, de jaren 
1939 en 1940. Op Marktplaats, 
schrijft Dierink, heeft hij een gala-
uniformjasje op de kop getikt. In 
de voering zit een label gestikt van 
kleermaker Maison Jordi & Cie 
uit Amersfoort, met daarop een 
naam geschreven: Sybenga. Een 
speurtocht langs genealogische 
websites deed Dierink vermoeden 
dat Dick Sybenga een familielid was. 
Klopt dat? Dick is verbouwereerd. 
Dit gaat over zijn oom Auke.

Woltersum, 30 juli 1938
Auke Sybenga viert op de boerderij 
van zijn ouders in het Groningse 
wierdedorp Woltersum zijn 
achttiende verjaardag. Hij is net 
geslaagd voor zijn eindexamen op 
de christelijke hbs in Groningen. Zijn 
oudere broer Steven is voorbestemd 
de boerderij over te nemen. Auke 
voelt zich aangetrokken tot de 
krijgsmacht. Hij meldt zich als 

aspirant reserveofficier bij de 
Koninklijke Militaire Academie. Hij 
wordt gestationeerd in Ede, bij 
de bereden artillerie. Hoe je met 
paarden moet omgaan, heeft Auke 
thuis op de boerderij wel geleerd.

Ede, 29 augustus 1939
Auke begint aan zijn tweede 
studiejaar, maar er hangt een 
vreemde spanning in de lucht. 
Koningin Wilhelmina heeft een 
dag eerder de mobilisatie van 
het Nederlandse leger gelast, 
vanwege de dreiging die uitgaat 
van nazi-Duitsland. Er komt een 
volksverhuizing op gang van meer 
dan 280.000 dienstplichtigen. Ook 
Auke wordt gemobiliseerd, hij moet 
in de buurt van Rhenen meehelpen 
de Grebbelinie te verdedigen. 
Lange tijd hebben de opgeroepen 
soldaten weinig te doen, maar 
op 10 mei 1940 valt Duitsland 
Nederland binnen. Drie dagen lang 
is Aukes eenheid betrokken bij 
vuurgevechten, totdat de Duitsers 
de linies weten te doorbreken. 
Op de vijfde dag capituleert 
Nederland. De bezetter ontmantelt 
het Nederlandse leger. Als KMA-
student wordt Auke met groot 
verlof gestuurd. Hij gaat terug naar 
de boerderij in Woltersum en hangt 
zijn uniform in de kast.

Wageningen, september 1940
Net als twee jaar geleden heeft 
Auke de hele zomer nagedacht 
over zijn toekomst. Zolang 
Nederland bezet is, zal het van 
een militaire carrière niet komen. 
Hij besluit zich in te schrijven 
aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen. Ondanks de bezetting 
leidt Auke het leven van een echte 
student. Hij vindt een kamer in 
het studentenpension van hospita 
mejuffrouw Van den Brink en 
wordt lid van Societas Studiosorum 
Reformatorum, de gereformeerde 
studentenvereniging. Hij doet 
examens in de vakken landmeten 
en agrarisch recht. En hij wordt 
verliefd. In de zomer van 1942 
krijgt hij verkering met Hansje, de 
dochter van huisarts Van Omme uit 
Bennekom. Auke is 22, Hansje is 
18. Het is een gelukkige tijd, maar 
de onbezorgdheid zal niet lang meer 
duren.

Wageningen, 8 januari 1943
Professor Mees, de rector van 
de Landbouwhogeschool, roept 
alle studenten bijeen in de aula. 
Hij staat onder zware druk van 
de politie in Wageningen en de 
Sicherheitsdienst (SD) in Arnhem. 
De SD dreigt met sluiting van de 
hogeschool als niet duidelijk wordt 

wie er verantwoordelijk is voor de 
diefstal van persoonskaarten uit het 
bevolkingsregister van Wageningen. 
Zonder die kaarten kan de bezetter 
niet nagaan wie er opgeroepen 
kan worden voor tewerkstelling in 
Duitsland. De autoriteiten zijn ervan 
overtuigd dat de diefstal is gepleegd 
door studenten.
Daarom doet rector Mees, zelf 
pro-Duits, nu een oproep: als de 
gestolen kaarten terugbezorgd 
worden, wordt niemand gestraft 
en kunnen de colleges en 
examens doorgaan. Omdat de 
persoonskaarten niet boven water 
komen, voeren de Duitsers twee 
dagen later een razzia uit bij de 
hogeschool. Ze arresteren 23 
studenten. Ze worden naar kamp 
Amersfoort gebracht en vervolgens 
via kamp Vught naar Duitsland 
gestuurd. Ten minste één student 
overleeft dat niet.
Auke is aan de razzia ontkomen en 
duikt onder in Brabant. Hij werkt er 
zogenaamd als landbouwkundige, 
om toezicht te houden op een 
ruilverkavelingsproject. Om die 
reden heeft hij permissie om 
ook ’s avonds buiten te zijn. Die 
bewegingsvrijheid komt hem goed 
uit: hij kan zich nu vanuit Tilburg 
bezighouden met verzetswerk.

Tilburg, voorjaar 1943
Zijn vrienden van de gereformeerde 
studentenvereniging spreekt 
Auke af en toe nog. Hij hoort dat 
een oud-lid van de Amsterdamse 
zustervereniging geheim agent voor 
de Engelsen is geworden. Hij is 
met een parachute boven Drenthe 
uit een vliegtuig gesprongen en 
beschikt over een zender waarmee 
hij berichten kan doorseinen. Hij 
bedient zich van de codenaam 
Albrecht en zoekt mensen die hem 
kunnen helpen om inlichtingen te 
verzamelen: plattegronden van 
vliegvelden, de bewegingen van 
Duitse troepen, de locaties van 
spoorlijnen en bunkers.
Die informatie kunnen de 
geallieerden goed gebruiken bij 
het voorbereiden van een invasie. 
‘Albrecht’ zoekt medewerkers, 
“geestverwanten, wier karakter 
mij bekend was”. Als SSR-lid met 
een militaire achtergrond is Auke 
Sybenga precies wie Albrecht 
zoekt. Auke werkt voor Albrecht 
als verspieder rond Wageningen 
en Arnhem. Wie er nog meer voor 
de groep werkt, weet Auke niet 
of nauwelijks, zoals anderen niet 
weten wie hij is. Te veel kennis 
bij één persoon is gevaarlijk. Dat 
gevaar weerhoudt Auke er niet 
van toekomstplannen te maken: 
hij en Hansje verloven zich op haar 
negentiende verjaardag.
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Arnhem, 17 september 1944
Albrecht staat in contact met de 
geallieerden die Zuid-Nederland 
al hebben bevrijd. Zijn verspieders 
concentreren zich op de omgeving 
van Arnhem. De geallieerden 
willen hier een offensief beginnen 
om door te kunnen stoten naar 
het noorden. Op 17 september 
1944 begint Operatie Market 
Garden. Het offensief mondt uit 
in een dagenlange strijd, die de 
geallieerden verliezen.
Auke verblijft sinds de bevrijding 
van Brabant bij Hansje en haar 
ouders. Hij helpt om geallieerde 
militairen die rond Arnhem zijn 
gestrand over de Rijn te zetten naar 
de Betuwe. Ook noteert hij hoe de 
Duitsers hun troepen rond Arnhem 
naar het westen verplaatsen. Het 
is razend gevaarlijk werk, maar 
volgens studievrienden is het Auke 
niet te doen om de spanning en 
sensatie. ‘Zijn illegale werk sproot 
niet voort uit avontuur of gekwetst 
zelfrespect, neen, het was voor hem 
een daadwerkelijk strijden tegen 
het heidendom uit liefde voor en in 
dienst van zijn God.’

Veenendaal, 21 november 1944
Auke stapt op de fiets naar 
Veenendaal, om zijn goede vrienden 
Tom en Nonny te bezoeken. Vanuit 
de schoenenzaak van zijn ouders 
zijn Tom en zijn verloofde Nonny 
net als Auke actief voor de groep 
Albrecht. Als Nonny op een dag in 
november 1944 samen met een 
andere koerierster onderweg is 
naar Ede, wordt ze aangehouden 
door de Duitsers. De informatie die 
de twee vrouwen bij zich hebben, 
leidt naar de schoenenzaak in 
Veenendaal. Auke is daar nog maar 
net aangekomen als de Duitsers 
binnenvallen. Met geweld worden 
de aanwezigen gearresteerd.
Auke wordt eerst naar Apeldoorn 
gebracht, waar hij wordt verhoord. 
Vervolgens wordt hij gedetineerd 
in kamp Amersfoort. Hij komt 
er binnen op 1 december en 
zal er twee maanden blijven. 
Daarna gaat hij op transport naar 
concentratiekamp Neuengamme in 
Noord-Duitsland. In de buurt van 
Groningen weet hij een briefje uit 
de trein te gooien, waarop hij heeft 
geschreven: ‘Ben op doorreis naar 
D., Sybenga’.

Woltersum, 26 mei 1945
Het briefje van Auke bereikt zijn 
familie – zó veel Sybenga’s zijn 
er niet. Maar als in mei 1945 heel 
Nederland is bevrijd, weet niemand 
waar Auke is. Dan arriveert er in 
Woltersum een bericht van het 
Rode Kruis: Auke is overleden, 

al op 6 maart. In de namiddag 
omstreeks half vijf is hij in 
Wöbbelin, een nevenvestiging van 
kamp Neuengamme, bezweken aan 
dysenterie en een ontsteking aan 
zijn linkerbeen. Zeer waarschijnlijk is 
Auke begraven in een massagraf op 
het dorpskerkhof van Wöbbelin.
Medegevangenen die het kamp 
hebben overleefd, schrijven 
naderhand over Auke: ‘Zijn gehele 
leven was een getuigenis van 
liefde voor zijn God, de tijd in de 
concentratiekampen wel het meest, 
want hij was het, die ’s avonds in 
de ziekenzaal van Wöbbelin uit 
zijn bijbel voorlas en bad met zijn 
medegevangene, die even als hij 
slechts de dood voor ogen had.’ 
Volgens de administratie van het 
kamp, die de Amerikaanse bevrijders 
konden reconstrueren, bezat Auke 
ten tijde van zijn dood nog twee 
zaken: een vulpen en een potlood, 
wit van kleur. Auke Sybenga werd 
24 jaar.

Gieten, 27 februari 2022
Zes weken na de eerste mail 
van Bert-Jan Dierink vult Dick 
Sybenga een formulier in van 
het ministerie van defensie. Het 
betreft een aanvraag voor het 
Mobilisatie-Oorlogskruis voor oom 
Auke. Sybenga en Dierink hebben 
het leven van Auke nauwgezet 
gereconstrueerd. Ze zijn gestuit 
op een pijnlijke kwestie: in 1950 
werd Auke door het ministerie 
van defensie teruggeroepen van 
verlof. Er moest een brief van de 
burgemeester aan te pas komen om 
duidelijk te maken dat Auke toen al 
vijf jaar overleden was.
Dierink heeft inmiddels ook Aukes 
kepie, een hoge pet met een gladde 
klep die officieren vroeger droegen, 
op de kop getikt. Net als bij het 
uniformjasje zat er een naamlabel 
in de pet, die te koop werd 
aangeboden door een handelaar 
uit Oude Pekela. Dick besluit om 
Aukes sabel, die altijd in de familie 
is gebleven, nu te schenken aan 
Bert-Jan Dierink, zodat die alle 
overgebleven delen van Aukes 
uniform in zijn collectie heeft.

De onderdelen van het uniform 
van Auke Sybenga zijn inmiddels 
allemaal in het bezit van verzamelaar 
Bert-Jan Dierink. Aukes neefje 
Dick Sybenga heeft hem ook 
de bijpassende sabel gegeven. 
Als symbool van de vergeten 
geschiedenis was het uniform 
aanwezig bij de uitreiking van de 
onderscheiding in ’t Harde.
In combinatie met Aukes 
levensverhaal, vindt Dierink, is dit 
uniform van grote waarde. Toen 
hij de puzzelstukken van Aukes 

leven bij elkaar had gelegd, vond 
Dierink dat Auke te weinig eer heeft 
gekregen. Andere oud-leden van 
de groep Albrecht, zo’n zeventig in 
totaal, zijn onderscheiden. Zeven 
van hen ontvingen de Militaire 
Willems-Orde, de hoogst denkbare 
onderscheiding. Maar er was 
niemand die Auke ooit voordroeg. 
“In de familie werd daar niet aan 
gedacht”, zegt Dick Sybenga.
Bovendien zijn Aukes verzetsdaden 
moeilijk te bewijzen, omdat ze in het 
geheim plaatsvonden. En doordat hij 
nog vóór de bevrijding overleed, kon 
niemand hem achteraf vragen naar 
zijn verzetsverleden. In mei 2023, 
bijna tachtig jaar na zijn dood, komt 
de bevestiging: Auke krijgt postuum 
het Mobilisatie-Oorlogskruis 
voor zijn tijd als militair, die wél 
onomstotelijk vaststaat. “Zijn 
militaire achtergrond gaf oom 
Auke een vooraanstaande rol in het 
verzet”, zegt neef Dick. “Daarom 
vind ik deze medaille een passend 
eerbetoon.”

’t Harde, 22 juni 2023
Uit handen van kolonel Roelen 
nemen Dick en enkele familieleden 
de onderscheiding voor oom 
Auke in ontvangst. Het is een 
vierarmig bronzen kruis, ongeveer 
vijf centimeter groot. Op de 
achterkant staat gegraveerd: ‘Den 
vaderlant ghetrouwe’. Samen met 
de familieleden van de andere twee 
geëerde veteranen verlaten de 
Sybenga’s de onderofficierskantine 
en lopen naar het monument voor 
omgekomen artilleristen, om daar 
bloemen te leggen.
Ook Bert-Jan Dierink is naar de 
Legerplaats gekomen, hij heeft 
de onderdelen van Aukes uniform 
meegebracht. Op de houten 
staander symboliseert het pak de 
vergeten geschiedenis.
Na de oorlog, vertelt Dick Sybenga, 
is niet iederéén Auke vergeten. Dat 
weet hij van de zoon van Hansje van 
Omme, Aukes vroegere verloofde. 
Hansje trouwde uiteindelijk met 
een vriend van Auke. Van haar oude 
verlovingsring liet ze een speld 
maken. Hansje overleed in 2019, 
op 95-jarige leeftijd. Haar leven 
lang, vertelde haar zoon tijdens de 
uitvaartdienst, is ze de naam van 
Auke blijven noemen.
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Statenbijbel

Bijbelgangbijbel is terug in 
Woltersum. Hoe staat het 
daarmee?

Het is bijna een jaar geleden 
dat ons door Margreet Hoven-
Tjabringa via de Stichting 
Oud Groninger Kerken de 
Statenbijbel van de Bijbelgang 
werd aangeboden.
Zo langzamerhand hebben 
we een en ander voor 
elkaar gekregen, zoals de 
financiering met subsidie van 
de Schutterstichting en de 
gemeente.
Er is een expositie-tafel 
samengesteld, de Vitrine is 
gereed en er is begeleidende 
tekst geschreven.

We zijn in gesprek met Erik 
Bulthuis over een passend stukje 
theater over deze bijbel en het 
leven van Jan Egberts Broekema.
Bovendien ben ik benaderd door 
Klaske Piebenga, die in de winter 
oude boeken restaureert tijdens 
een cursus. Hopelijk accepteert 
haar leraar deze bijbelrestauratie 
als een haalbaar project en kan 
het broodnodige onderhoud 
deze winter plaatsvinden.

Omdat Erik en Klaske voldoende 
tijd nodig hebben en goede 
zaken langzaam komen, hebben 
we bedacht de opening van de 
expositie het volgend voorjaar in 
te plannen.
Kan ik ondertussen een stukkie 
fietsen en wie weet borrelen 
er in het dorp nog meer leuke 
plannen op.

Culturele Commissie Woltersum, 
Boudewijn ‘t Sas
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Op 30 mei kwam Jesse Klaver van 
Groen-Links op bezoek bij De 
Huifkar in Woltersum. Klaver kwam 
hier in Woltersum door bemiddeling 
van het Groninger Gasberaad. 
Daar had hij de wens kenbaar 
gemaakt, dat hij met kinderen in het 

OBS de Huifkar : Jesse Klaver op bezoek
aardbevingsgebied wilde praten. Hij 
wilde weten hoe kinderen met de 
mijnbouw-problemen omgaan. En 
de kinderen mochten hem vragen 
stellen. Via via kregen we achteraf 
te horen, dat Jesse het hier goed 
had gehad. De gesprekken met de 

kinderen hadden indruk gemaakt 
en hij vond de kinderen ook heel 
grappig! 

Dit is wat de kinderen ervan vonden:
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Dorpsweg 1 - Garmerwolde
Tel. 050 - 404 29 21

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

Meldpunt 
Overlast & Zorg
Meldpunt overlast en zorg - 
050-587 5885

maandag t/m vrijdag tussen 
10:00 en 17:00 uur telefonisch 
bereikbaar

Website: www.gemeente.gronin-
gen.nl/overlast-en-zorg-melden
 
U hebt (regelmatig) overlast van 
één of meer personen. En het is u 
niet gelukt om dit zelf op te los-
sen. Of u maakt zich zorgen over 
iemand in uw buurt. 

Neem dan contact op met het 
Meldpunt Overlast en Zorg
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Hoe gaat het met het café?
Na een periode van onzekerheid 
en zelfs sluiting van het café, is er 
gelukkig weer toekomst. Zoals de 
meesten van u zullen weten hebben 
Freddy en Afra het café gekocht 
en intussen zijn ze druk bezig 
om het weer te kunnen openen. 
Nieuwsgierig geworden ben ik even 
naar binnen gelopen om te kijken 
hoe het ging en te vragen naar de 
plannen. Op de foto kunt u zien dat 
er hard wordt gewerkt. 

Het plan is om het café per 
1 september te openen voor 
verenigingen, er komt zelfs 
een nieuw biljart. Wanneer een 
vereniging het café gebruikt, zijn 
ook andere bezoekers van harte 
welkom om wat te komen drinken. 
Verder zijn er plannen voor een 
nieuwe keuken, zodat ook de 
cafetaria weer kan starten, een Bed 
and Breakfast en blijft er een zaal 
voor speciale gelegenheden. De 
uitvoering van die plannen is alleen 
afhankelijk van de versterking die 

eerst moet worden uitgevoerd. En 
zoals bij veel inwoners van ons dorp 
loopt die helaas vertraging op. Toch 
ziet de toekomst er dus goed uit. 

Binnenkort krijgt iedereen een 
briefje in de bus waarin staat 

wanneer de opening zal zijn en is 
iedereen welkom voor een drankje.

Freddy en Afra, veel succes!

Door: Margriet Hidding
Foto:  Margriet Hidding

Freddy en Afra aan het werk

De Woltersumse Energie Coöperatie
De WEC is een coöperatie door 
en voor alle mensen in het dorp 
Woltersum. We hebben als 
doelstelling om ons dorp op 
termijn energieneutraal te maken. 
Dit willen we allereerst bereiken 
door te adviseren in hoe stroom 
en gas te besparen, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van isolatie 
en andere zaken waardoor we het 
energieverbruik zoveel mogelijk 
beperken. Speciaal hiervoor 
hebben we de beschikking over een 
EPA adviseur (Energie Prestatie 
Advies) Deze is voor iedereen 
beschikbaar om advies te geven 
over energiebesparing en isolatie. 
Hier is al door veel mensen gebruik 
van gemaakt om bij de versterking 
van de woning zoveel mogelijk 
koppelkansen te benutten.

Daarnaast investeren we in lokale 
opwekprojecten, zodat we de 
energie die we verbruiken zoveel 
mogelijk zelf opwekken. Op dit 
moment staat er een windmolen bij 
het bedrijf van de familie Lalkens. 
Deze heeft dit jaar al meer dan 
30.000 Kwh opgewekt. Daarnaast 
liggen op het dak van de schuur 
van de familie Westeneng 160 

zonnepanelen. Helaas leveren deze 
nog geen stroom omdat we al een 
half jaar wachten op Enexis om 50 
meter kabel aan te leggen! Dat is 
wel balen, we bellen er elke week 
achteraan! Met deze projecten 
kunnen we ongeveer een kwart van 
de huishoudens in het dorp van 
stroom voorzien.

De transitie naar duurzame energie 
is in volle gang. Dit heeft impact 
voor het landelijke gebied waarin we 
wonen. Voor zonneparken wordt 
veel vruchtbare landbouwgrond 
opgeofferd en hele grote 
windmolens kunnen grote gevolgen 
hebben voor onze leefomgeving. 
We merken dat de overheid en 
commerciële partijen deze zaken 
aan het onderzoeken zijn. Daarom 
willen wij als WEC en de andere 
energiecoöperaties in de voormalige 
gemeente Ten Boer de handen 

in een slaan en een gebiedsvisie 
maken wat betreft de inpasbaarheid 
van Duurzame energieopwekking 
in het landschap. Hiervoor is een 
klankbordgroep samengesteld 
waarin we samen gaan kijken wat 
er mogelijk en haalbaar is. Deze 
visie wordt dan aan de gemeente 
voorgelegd. Als je ook mee wilt 
praten in de klankbordgroep kun 
je je aanmelden via onze website: 
http://www.woltersumenergie.nl/

Tot slot nodigen we je uit voor 
de algemene ledenvergadering. 
Deze zal eind september worden 
gehouden, de uitnodiging volgt nog.

Namen het bestuur, 
Kees Westeneng 
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Adverteren Tilproat

Heeft u misschien interesse om 
te adverteren met uw bedrijf 
in de Tilproat of wilt u iets 
wijzigen? Neem gerust contact 
op met de redactie voor uw 
opties.

Tegenwoordig kunt u uw 
advertenties ook in kleur laten 
plaatsten als u dat graag wilt!

Formaat advertentie: Kosten:

A7 (achtste pagina) € 15,-
A6 (kwart pagina) € 25,-
A5 (halve pagina) € 50,-
(kosten zijn voor één jaar 
adverteren)

Neem contact op met de 
redactie van de tilproat, 
tilproat@gmail.com

Artikelen en oproepjes
Heeft u nog een mooi verhaal, 
een belangerijk bericht, een 
voorstelbericht, informatie over 
uw bedrijf of bijvoorbeeld mooie 
foto’s?

Schroom alstublieft niet om dit 
in te sturen naar de redactie als u 
dit graag wilt laten plaatsen.

We zien of lezen graag leuke 
(soms ook minder leuke) dingen 
die te maken hebben met ons 
dorp!

Twijfelt u nog ergens over? Stuur 
gerust een berichtje met uw 
vragen!
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OBS de Huifkar : Met Vijlbrief bij RTV Noord
Het is alweer 5 maanden 
geleden, dat vier Woltersummer 
schoolkinderen op bezoek gingen 
bij RTV Noord op 17 april: Julian, 
Fayenne en Yonah Welbergen, en 
Saar Velting. Ze waren uitgenodigd 
door de omroep en staatsecretaris 
Hans Vijlbrief was er ook. 
Onderwerp was de versterking 
in Woltersum en de problemen 
die daarbij ontstaan zijn. Joost 
Eggebeen, Petra Welbergen, Donna 
van Huis en Gerrie Schotman waren 
de ‘begeleiders’. Julian en Yonah zijn 
middelbare scholieren, Fayenne en 
Saar zijn basisschool-leerlingen. 
Het was jammer dat de kinderen 
weinig mochten inbrengen en het 
een ‘grote-mensen’-gesprek werd. 
Maar desondanks was het een hele 
belevenis.

Fayenne zei achteraf: Toen ik 
aankwam leek het gewoon een 

kantoor. Er stond geen RTVNoord 
op ofzo. Maar in de studio wel! Er 
stond een soort treinspoor met een 
camera die rond kon rijden. Dat 
vond ik heel erg cool! En er waren er 
nog meer camera’s verstopt. Eerst 
vond ik het wel spannend maar ook 
wel leuk dat ik alles van achter de 
schermen kon zien. Er werd veel 
verteld over de aardbevingen. Dat 
vind ik goed omdat veel mensen 
hier verdrietig en bang van worden. 

De mensen in de studio waren erg 
aardig!

En Yonah’s commentaar: Het was 
heel cool om in het echt in de studio 
te zitten. Ik vond het ook gezellig, 
de mensen waren allemaal erg 
aardig.  Ik vond het ook fijn dat het 
over de aardbevingen ging. Want er 
zijn veel problemen en dat mag best 
verteld worden. 

Mark Rutte komt naar Woltersum
Het plan was, dat premier Rutte 
vóór de vakantie naar Groningen 
(én dan ook in Woltersum) zou 
komen, maar toen viel het kabinet. 
Daar moest in de Tweede Kamer 
over gepraat worden, dus ging 
het bezoek op 10 juli niet door. 
Gelukkig werd vrijwel meteen de 
garantie gegeven, dat de minister-
president zijn bezoek op een later 
tijdstip zou brengen. Maar eerst de 
Kamerzaken en vakantie…

Ondertussen zijn de plannen 
gemaakt en is de datum vastgezet: 
Mark Rutte komt op vrijdag 29 
september onze kant op. Het 
bezoek staat in het teken van het 
toekomstperspectief van kinderen 
en jongeren in Groningen.

Het programma in Woltersum is 
ongeveer hetzelfde gebleven zoals 
het gepland was voor begin juli. 
Minister-president Rutte bezoekt 
de basisschool. Hier spreekt hij 
met kinderen over de impact van 
de aardbevingen en wat hun ideeën 
voor de toekomst zijn. Ook gaat hij 
langs bij twee gezinnen, die kampen 
met schadeherstel. Tenslotte 

gaat hij in gesprek met inwoners 
van Woltersum in het Voorhofje. 
Namens Dorpsbelangen zal Willem 
Lalkens aan het gesprek deelnemen. 
Daarnaast zullen Willem’s zoon 
Berend-Jan, Frans Pot en Gerrie 
Schotman (beiden betrokken 
bewoners), een vertegenwoordiger 
van Loket Leefbaarheid en Inge 
Jongman (wethouder Groningen), 
hun aandeel in het gesprek 
leveren). Peter Rozema (Groninger 
Gasberaad) zal het ronde-tafel-
gesprek leiden.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel 
waarde dit alles nog heeft. Rutte 
verlaat de Nederlandse politiek, 
dus de vraag is wat hij nog te 
bieden heeft. Toekomstperspectief 
van kinderen en jongeren is een 
zaak van lange adem. En daar 
wordt momenteel onvoldoende 
aan gewerkt. We zullen moeten 
proberen dat punt op de agenda 
van de Tweede Kamer te houden. 
Want de herstelactiviteiten hebben 
zich tot nu toe hoofdzakelijk tot 
materiële zaken beperkt. Over de 
geestelijke impact op de langere 
termijn, met name voor jeugdigen, 

lijkt bijna niemand zich zorgen te 
maken. 

Daar staat tegenover, dat het 
bezoek Woltersum even in de 
schijnwerpers kan zetten. En dat 
kan ons dorp wel gebruiken. Zeker 
nu het NCG ons in de vertraging 
heeft gewerkt (zie ook: ‘Van de 
Voorzitter’ in dit nummer).

Jos Vermeulen

In de studio van RTV Noord

Julian en Yonah Welbergen, Saar Velting, Hans Vijlbrief, Fayenne 
Welbergen, Gerrie Schotman
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Programma Culturele 
Commissie Woltersum
10 september om 16:00:
Op deze zondagmiddag geeft Gro-
ningstalig zangeres Marlene Bakker 
ter afsluiting van het Open Monu-
mentenweekend een mini-concert in 
de kerk van Woltersum met nummers 
over Groninger volksverhalen.
Marlene Bakker is een opvallende 
verschijning in het Groningstalig 
circuit. Met haar prachtige stem en 
landelijk veelgeprezen debuutalbum 
RAIF heeft ze inmiddels een geheel 
eigen plekje binnen de Nederlandse 
muziekscene weten te veroveren. 
Ook zij die de taal niet machtig zijn, 
worden geraakt door de filmische 
sfeer. Bol van verlangen, weemoed 
en romantiek. Laat je meevoeren in 
een unieke luisterervaring waarin 
Marlene zingt over de magie van het 
noorden en waar het aardse Gronings 
naadloos aansluit op de hedendaagse 
indiepop.
Voor het concert van Marlene Bakker 
hoeft niet gereserveerd te worden, 
maar: vol=vol.

17 september om 14:30:
Sido, Jan de Vries en Annemarie-
ke Coenders brengen elk hun eigen 
folky Nederlands- en Bildtstalige 
liedjes ten gehore. 

8 oktober om 14:30:
Frank Torres brengt Salsa en Latin 
muziek naar Woltersum.
Frank is een zanger/componist uit 
Nicaragua die naast solowerk, voor-
zanger is geweest van diverse Nica-
raguaanse topformaties. Hij is thuis 
in verschillende Latijns Amerikaanse 
stijlen als Salsa, Merengue, Cum-
bia. Daarnaast zingt en componeert 
hij ook traditionele Nicaraguaanse 
muziek. 

12 november om 14:30, entree € 
15,- :
Bakker en Bakker: ‘Ben je bezopen?’
In deze voorstelling verkennen 
voormalig psychiater Bram Bakker en 
zijn zoon Fimme verslaving in al haar 
gedaanten. Zonder franje, open en 
eerlijk en niemand ontziend. Vooral 
zichzelf niet. En vooral elkaar niet. 
Liever een harde grap die raak is dan 
een ritueel dansje om de hete brei. 
Dat hebben ze nou wel lang genoeg 
gedaan.

Het programma is onder voorbehoud 
van wijzigingen.
Reserveren is niet nodig, tenzij an-
ders aangegeven.
Er wordt entree-geld gevraagd, maar 
de hoogte daarvan is nog niet voor 
alle data vastgesteld.
Voor informatie kunt u altijd mailen 
naar culturelecommissiewoltersum@
gmail.com.
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Begin 80-er jaren lazen wij, Rata-
plan (*), een kleine advertentie in 
het Nieuwsblad v/h Noorden: “Bij 
inschrijving te koop aangeboden 
door woningbouwvereniging Ten 
Boer, dubbel woonhuis Bijbelgang 
1 en 3 te Woltersum. Informatie te 
bevragen bij de notaris in Ten Boer.”
De dag erna zijn we direct gaan 
kijken. Via Eemskanaal noordzij-
de reden we Woltersum binnen en 
zagen opeens (er stonden hoge 
bomen langs de dijk) een prachtige, 
imposante molen. WAUW, wat een 
kennismaking!
We parkeerden aan de K. de Boer-
weg en zagen het huis staan. 
Afzonderlijk zwierven we rond het 
pand. In de achtertuin kwamen we 
elkaar weer tegen. We zeiden niks, 
maar knepen in elkaars handen. 
Na zoveel huizen, boerderijen en 
zelfs een oud hotelletje in the mid-
dle of nowhere gezien te hebben, 
wisten we het zeker: dit moest ons 

huis worden. Het was alsof onze 
lijven versmolten met de grond, het 
huis en haar historie. (Best zweve-
rig, maar zo voelde dat echt.)
Die geschiedenis van het pand werd 
ons natuurlijk pas later duidelijk.
Enfin, Bijbelgang 1 en 3 werd ons 
gegund en dus werden we inderdaad 
eigenaar.
Vanzelfsprekend moest er onge-
looflijk veel aan het huis gebeuren 
alvorens er gewoond zou kunnen 
worden. Ook de buitenkant ver-
diende aandacht. Er was een gevel-
tje in het midden, maar geen deur 
eronder. Ooit was het 1 huis. De 
woningbouwvereniging maakte er 2 
van.

Bijbelgang 1 en 3 (Kinderopvang en woongroep

Bijbelgang toen

Een “nieuwe” voordeur

HEEL ERG JAMMER...
Drie hele dagen vóór de opening van 
de tijdelijke woningen op 22 juni in 
ons Woltersum worden de dorpsbe-
woners ook nog even uitgenodigd.
En dat niet alleen. We kregen een 
rake reactie van één onzer inwoners:

Heel erg jammer dat de gewone 
man die werkt voor zijn centen hier 
wederom niet bij kan zijn, gezien de 
dag en het tijdstip.

Net als de dinsdag en donderdag 
lekker in het dorpshuis zitten, terwijl 
de hardwerkende man daar dan ook 
geen tijd voor heeft, helaas.

Problemen en vragen van onze kant 
blijven hierdoor onduidelijk en on-
opgelost.

Het lekkere broodje en drankje (hier 
vóór op de flyer) wordt deze men-
sen dan ook ontnomen.

Wil je echt iets voor de dorpsbewo-
ners doen, probeer dit dan ook eens 
in een weekend te plannen, zodat 

ook deze mensen een kans krijgen 
in deze versterkings-operatie en 
bevings-ellende.

Groet, een gedupeerde van 
de overheid

(naam bij de redactie bekend)

De mooiste geschiedenis van het 
huis werd ons later verteld door 3 
afzonderlijke buurvrouwen: me-
vrouw van der Beek op nummer 2, 
mevrouw Vroegop op nummer 4 
en mevrouw Graatsma op nummer 
6. Ze vertelden alle drie hetzelfde 

verhaal. In de 19de eeuw, en ook 
daarvoor, was het vanzelfsprekend 
dat vrouwen en kinderen meewerk-
ten op het land of in de werkplaats. 
Maar de allerkleinste kinderen wa-
ren een belemmering voor de vrouw, 
of 1 van de dochters, als ze thuis 
zou moeten blijven. Dat scheelde 
inkomsten. Een vetpot was het toch 
al niet.
Maar Woltersum bedacht iets. Er 
werd een kinderverblijfplaats opge-
richt. Bij slecht weer of kou werden 
de allerkleinsten naar de Bijbelgang 
gebracht in het huis dat nu bekend 
is als nummer 1 en daar verzorgd. 
Was dat misschien de reden dat het 
huis en de grond ons aansprak? Een 
sociale vibratie? Puur socialisme!

(*) Rataplan was een groep jonge-
ren die elkaar kenden vanuit politiek 
jongerencentrum VERA in Gro-
ningen, nu poppodium. Er heerste 
kamernood en dus besloten we te 
gaan kraken. Maar dan wel buiten 
de stad. We begonnen met 9 men-
sen in een boerderij in Kropswolde, 
later met 7 mensen in een pand in 
Martenshoek. En via de Fazanthof in 
Ten Boer kwamen we met z’n vijfjes 
in Woltersum. 
Volgens het woordenboek betekent 
Rataplan ‘chaos’.

Lenneke Brik
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Veranderingen kun je doorgeven aan de redactie 
p/a Bijbelgang 7 te Woltersum 
E-mail:  tilproat@gmail.com 
 

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum  
Voorzitter: Nico Bos
Secretaris: P. Nieborg         
E-mail:  dorpsbelangen@woltersum.net  
Website: woltersum.net
 

Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris:  K. Piebenga             
Reserveren:  S. Steenhuis             050-3023558

Sportvereniging Woltersum 
Voorzitter:  
Secretaris:  M. Ruben                      06-55181616 
e-mail:  info@svwoltersum.com

Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris:   S. Steenhuis                 050-3023558 

IJsvereniging 
Secretaris:  B. Punter             050-3023435

VVV Woltersum  
Secretaris:  R. van der Laan             
e-mail:  riettevdlaan@hotmail.com 

Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris:   K. Lalkens             06-25533042                      
  J. Laning             050-3022611

Ouderraad OBS “De Huifkar” Woltersum 
Voorzitter: Sasja Wolters  

Begrafenisvereniging 
Secretaris:  L. Dijkstra             050-3023664 

Begraafplaats Woltershof 
Secretaris:  W. Darneviel             050-3021437

Kerkenraad Woltersum 
Scriba:   K. Lalkens                     06-25533042

Vogelvereniging “De Rode Kardinaal” 
Secretaris: C.D. Kamp             050-3023093 
e-mail:  ceeskamp@ziggo.nl 

Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”  
Secretaris:  J. Bakker             06-40750878  
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”                        
Secretaris:  P. Nieborg             06-54341142

Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris:  H. Bosma                 06-46034358  
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris:  J. Hoving             050-3024945  
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris:  J. Noordman             050-2807085  
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorzitter:   A. Uil                             050-8503624    
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End” 
Secretaris:  T. Huizinga                   050-3023989  
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris:  D. Noordman             06-33884339    
Culturele Commissie 
Secretaris:  K. Lalkens             06-25533042
e-mail:  fam.lalkens@hotmail.com  
WEC “Woltersumse Energie Coöperatie”
Voorzitter:     Kees Westeneng      06-13259697
Penningmeester:  Laurens Mengerink   050-3024052
Secretatis:             Bart de Bruine          06-29319960
Website:                www.woltersumenergie.nl

TILPROAT 
Dorpskrant Woltersum 
e-mail:  tilproat@gmail.com
website:  www.tilproat.nl  

Heeft uw wijzigingen of zijn gegevens verouderd? 
Neem contact op!

Verenigingen

Wilt u adverteren of wilt u uw 

advertentie aanpassen?

 Neem dan contact op met de 

redactie!

tilproat@gmail.com
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Beste dorpsgenoten van 60+

Ja, we zijn in september weer begonnen met ons maandelijkse 60+eten. Alle 
inwoners van Woltersum van 60+ zijn welkom (partners indien jonger ook!). 
Vanaf 17.30 uur is men van harte welkom in het Dorpshuis om gezellig te eten, 
te praten en te lachen.

Er wordt door vrijwilligers gekookt. En omdat we subsidie hebben gekregen 
bedragen de kosten € 5,--p.p., te betalen bij binnenkomst. Hiervoor krijgt u een 
lekkere voedzame en altijd verrassende 3 gangen maaltijd, 2 drankjes, koffie of thee 
(met bonbon als we die niet vergeten te kopen) en heel veel gezelligheid.

U kunt zich het eten van 6 oktober aanmelden tot uiterlijk dinsdag 3 oktober  door middel van onderstaand 
antwoordstrookje (deze deponeren in de brievenbus van Klaske, Hoofdweg 8) of door een mail te sturen naar 
dorpshuiswoltersum@gmail.com. (NB: dit geldt NIET voor de ouwe getrouwe, we weten dat jullie komen).

En hierbij ook de data voor de komende maanden om alvast in de agenda te zetten 
en naar uit te kijken:

Vrijdag 6 oktober
Vrijdag 3 november
Let op: Vrijdag 15 december,  Kerstdiner!
Vrijdag 5 januari

Hartelijke groeten en graag tot 6 oktober

Stichting Dorpshuis Woltersum en de koks!
 

Aanmeldingsformulier voor eten 6 oktober 2023 in het dorpshuis

JA, LEUK,  ik/wij verheugen ons er nu al op!

Naam:   _____________________________________________________________________
Adres:   _____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Aantal personen:  ____________________________________________________________
Vegetarisch: Ja /Nee
Zoutarm: Ja/Nee

Kerkpad
Weet je wat wij, de bewoners van 
het Kerkpad, even voor de zomerva-
kantie bedachten? Laten we elkaar 
nog even ontmoeten.

Het was zomaar een ideetje en het 
mocht eigenlijk bijna niks kosten. 
Beetje ad-hoc georganiseerd, helaas 
kon daarom niet iedereen erbij zijn.

Op zondag 16 juli om 4 uur ’s 

middags verzamelden we bij het 
Voorhofje (gehuurd) en de jeu de 
boule-baan (zaterdag door een paar 
mensen van onkruid ontdaan). Er 
was de picknick-tafel van het dorp 
en de familie Lalkens zette die van 
hun erbij. 

Eerst een drankje en dan jeu de 
boule spelen. We hadden echte- 
en kinder jeu de boule-ballen. Het 
was heerlijk hilarisch om het spel te 
spelen. 

Na de competitie was er eten. 
Heerlijke salades, soep, er was 
stokbrood, er waren smeersels. 
Gemaakt en/of gekocht door een 
paar aanwonenden. Samen eten, 
kletsen, drankje erbij: perfect! 

En rond 7 uur ’s avonds ging 
eenieder met een voldaan gevoel, 
buikje vol, weer naar huis.

Zo simpel kan het zijn. Kost bijna 
niks. Onwijs gezellig en het is goed 
voor de samenhang in een straat-
gang-weg-pad-dorp! Ik zeg: een 
aanradertje!!!

Lenneke Brik


